
Deze activiteit wordt georganiseerd door Stichting Promotie Waterland
in samenwerking met de stadsgidsen van Monnickendam

Start:	 14:30 uur bij informatiepunt Waterland, Zuideinde 2 in Monnickendam
Taal:	 Nederlands
Duur:	 Circa 1,5 uur
Hoe:	 Vooraf aanmelden niet nodig
Kosten:	 € 5,- per persoon t.b.v. projecten in de binnenstad

Twee bijzondere
Themawandelingen

door Monnickendam

Joodse geschiedenis
Zo rond 1653 is er sprake van de eerste Joodse man. In een huwelijksakte 

van 1 juni trouwt hij onder de naam Jacob Moses met Christenvrouw Trijn 

Heijnis. In 1868 stond de teller in Monnickendam op 70 Joodse inwoners. 

De wandeling met een stadsgids brengt u langs belangrijke plaatsen,  

zoals de begraafplaats, synagoge, winkels en diverse struikelstenen.  

Bij gebrek aan een minjan werden er vanaf 1932 geen gebedsdiensten 

meer in Monnickendam gehouden. Een bijzondere wandeling met  

anekdotes en spannende verhalen.

Zondag 12 mei 2024

Herinnert u zich deze winkel nog?
In vijftig jaar kan er veel veranderen. Vroeger had men geen vervoer 

en was men aangewezen op winkels en bedrijven in de buurt. AOW en 

pensioen bestonden nog niet. Maar de laatste decennia kan men met 

eigen- en openbaar vervoer winkelen buiten de stad. Internet en aan huis 

bezorgen is de laatste 20 jaar de grootste concurrent van de lokale winkelier 

geworden. Loop mee met de gids langs de bijna vergeten winkels. 

Deelnemers wandeling mogen de tentoonstelling WINKELS VAN TOEN in 

Waterlandmuseum de Speeltoren met € 3,- korting bezoeken.

Zondag 23 juni 2024


